	Carmiggelt en Nescio



[image: Simon Carmiggelt]In  1956 schrijver en columnistSimon Carmiggelt de inmiddels bejaarde schrijver Nescio, bekend  van zijn verhalen De Uitvreter, Titaantjes enDichtertje.

Carmiggelt was een groot bewonderaar van het werk van Nescio. Hij was dan ook 	zeer in zijn  nopjes toen de schrijver op de vraag: 'Wat leest u nu eigenlijk voor, het volgende antwoordde:
"Ik lees vooral boeken van lolbroeken. Ik 	vraag ze bij pakken tegelijk op zicht bij mijn boekhandelaar. Van u heb ik ook een heleboel gelezen..."
"Oja?", reageerde  Carmiggelt blij verrast.
"Ja", antwoordde Nescio. "Ik lees  tegenwoordig alleen maar dingen waarbij ik niet hoef na te denken."

Bron: 'Oeps', blunders uit het leven van alledag, Patrick Arink, Uitgeverij Bruna
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